Veluwse Kerkbode van vrijdag 19 januari 2024

HERVORMDE GEMEENTE ZWARTEBROEK/TERSCHUUR
Predikant: Ds. A.C. Borsje, Eendrachtstraat 34, 3785 KV Zwartebroek.
Tel. 0342-786950 E-mail: predikant@hervormdzwartebroekterschuur.nl
Scriba: dhr. L. Hazeleger, Van de Bleekstraat 6, 3784 WZ Terschuur.
Tel.: 0342-461427 E-mail: scriba@hervormdzwartebroekterschuur.nl
Koster: dhr. W. van de Pol, Eendrachtstraat 63, 3785 KT Zwartebroek.
Tel: 06-13049127 E-mail: koster@hervormdzwartebroekterschuur.nl
Bankrek: NL27 RABO 0366 3450 95 (kerkrentmeesters)

Bankrek: NL35 RABO 0366 3183 73 (diaconie)

Website: www. hervormdzwartebroekterschuur.nl

Kerkbodeberichten naar: kerkbodeterbroek@hotmail.com

Kerkdiensten

Zondag 21 januari

09.30 uur: ds. A. Jonker (Putten)
18.30 uur: ds. M. van Campen (Ede)

Voorzang
Morgendienst: Psalm 142: 1
Avonddienst: Psalm 13: 1

Collecten

1. Open Doors
2. Kerk

3. Energiekosten

Diaconiecollecte Open Doors

Open Doors staat op de bres voor vervolgde christenen. Het is een interkerkelijke stichting, die
vervolgde christenen steunt ongeacht hun kerkelijke gezindte. Wereldwijd worden vervolgde en
bedreigde christenen door Open Doors versterkt, toegerust en bemoedigd. Dit gebeurt door het
verspreiden van Bijbels en Bijbelstudiematerialen, kaderopleidingen en praktische hulp. In bedreigde
en onstabiele gebieden bereidt Open Doors christenen voor op mogelijke vervolging en lijden.
Daarnaast licht Open Doors christenen in de vrije wereld voor over christenvervolging zodat ze met
vervolgde christenen kunnen meevoelen, voor hen bidden en actief helpen. Open Doors doet dit omdat
ze gelooft dat als één christen lijdt, alle christenen meelijden, vanuit de zendingsopdracht en het geloof
dat alle deuren openstaan voor het Evangelie. Van harte aanbevolen.

De diaconie

Diaconiecollecten december

3 december: ZOA € 350,16

10 december: Woord en Daad € 453,70

10 december: HOE (Hulp Oost Europa) € 378,88

17 december: Algemene kosten € 381,24

24 december: Vrienden NEBO plus € 301,11

25 december: 1ZB € 383,73

26 december: Jeugdwerk € 861,57

31 december: Geref. Bond (Leerstoel) € 361,78
Totaal €3.472,17

Hartelijk dank voor alle gaven.

Kerkvoogdijcollecten december

Collecten voor de kerk: €2.158,20

3 december: Uitzending internet € 341,05

10 december: Orgelfonds € 364,80

17 december: Predikantsplaats €1.070,90

24 december: Duurzaamheidsmaatregelen € 298,90



25 december: Verbouwing de Hof € 462,50

31december: Quotum € 355,55
Maandtotaal: €5.051,90

Verjaardagsfonds: € 488,36

Hartelijk dank voor de gaven!

Kerkrentmeesters en commissie van beheer

Gift
Per bank ontvangen voor de verwarming in de kerk € 200,--. Hartelijk dank hiervoor.

Kinderoppas
Jennine Bouw, Melissa van de Bunt en Stijn Jonker/Juran van de Kamp

Kerkenraad

Afgelopen zondag werden tijdens een rijk gezegende eredienst de broeders:

E.L. van de Fliert (Stoutenburgerweg 27, 3784 VD Terschuur),

A. Haverkamp (Albert van Meerveldstraat 48, 3785 LR Zwartebroek) en

H. van der Veer (Albert van Meerveldstraat 72, 3785 LS Zwartebroek) bevestigd.

Ouderling van de Fliert kreeg als tekst mee 1 Timotheiis 1:12.

Ouderling Haverkamp ontving Bijbelse woorden vanuit Psalm 125:1 en 2.

Diaken van der Veer kreeg wijze woorden uit Spreuken 3:1 en 2 toegeworpen.

Ook namen we afscheid van:

waarnemend scriba en ouderling A. Bos (Vossenweg 10, 3785 KW Zwartebroek),

diaken A.M. Ringeling (Bellemanweg 1 01, 3785 KX Zwartebroek) en

ouderling C. Verweij (Dronkelaarseweg 27, 3784 WB Terschuur).

Broeder A. Bos zal de komende periode als secretaris dienstbaar zijn aan de kerkenraad. Hoewel hij
geen ambtelijke taak heeft, hoopt hij in de eerst volgende kerkenraadsvergadering de belofte van
geheimhouding af te leggen.

Broeder L. Hazeleger (Van de Bleekstraat 6, 3784 WZ Terschuur) is benoemd tot scriba. We zijn de
HEERE dankbaar dat de kerkenraad weer voltallig is. Laten we biddend om deze broederkring heen
staan, opdat zij met vreugde het ambt mogen dienen. Ziende op de volmaakte Ambtsdrager Jezus
Christus.

Bijbelklas

Zondag is er weer Bijbelklas. Voorafgaand aan het zingen voor de preek mogen de kinderen tot en met
9 jaar naar voren komen. Daar staat de leiding van de Bijbelklas, Judith en Janita, klaar. Als extra hulp
gaan Anne en Lisa mee. Het thema van deze morgen is: Mozes wordt geboren (Exodus 2:1-10).
Dominee Jonker zal een kort woord tot de kinderen spreken. Alleen de kinderen van de oudste groep
komen voor het zingen van het laatste lied terug in de kerk. Wij hopen jullie allemaal weer te zien!
Hartelijke groeten,

de leiding van de Bijbelklas

Contactmiddag 24 januari

Woensdagmiddag 24 januari zou de heer Dalhuisen bij ons te gast zijn. l.v.m. ziekte moesten we op
zoek naar een andere invulling voor deze middag. Mevrouw Evelien van den Hoorn is bereid deze
middag vanuit Putten naar Zwartebroek te komen. Zij komt ons vertellen over Johannes de Heer, de
man van de liedbundel. Naast informatie over hem zullen we uiteraard ook veel zingen. Het belooft
dan ook een fijne middag te worden. Van harte welkom!! Inloop vanaf 14.15 uur en we beginnen om
14.30 uur.

Week van Gebed

Om deze reden buig ik (Paulus) mijn knieén voor de Vader van onze Heere Jezus Christus (Efeze
3:14a). Wat een oproep kwam er zondagavond tot ons om ook, in navolging van Paulus, met veel
verwachting te bidden. Dat geldt voor ons allen persoonlijk maar ook zeker nu er wereldwijd gebeden
wordt in de Week van Gebed. Samen met de Gereformeerde Kerk vinden de samenkomsten plaats
waarin we o.a. bidden om de eenheid van christenen over de hele wereld. Dit jaar met als thema: Heb



God lief..... en je naaste als jezelf! Elke avond, vanaf maandag 22 januari, is er in de Week van
Gebed gelegenheid met anderen samen te komen om over dit thema na te denken en om samen te
bidden. In onze dorpen zal dit afwisselend plaats vinden in 2 kerken: de Gereformeerde en de
Hervormde Kerk. Maandag, woensdag en vrijdag in de Hervormde kerk (De Hof) en dinsdag,
donderdag en zaterdag in de Gereformeerde kerk en het duurt van 19.00 uur tot ongeveer 19.30 uur.
Boekjes over dit thema liggen ook zondag weer bij de uitgang. Veel meebidders gevraagd.

Namens de beide gebedsteams,

Anne Arendsen en Greet Kamphorst

Maandsluiting Dwarsakker

Op de laatste vrijdag van de maand vindt in Dwarsakker een maandsluiting plaats. Een
bezinningsmoment van ongeveer drie kwartier met gebed, een korte meditatie door een predikant en
het zingen van psalmen en gezangen. De bijeenkomsten vinden plaats in de gemeenschapsruimte van
Dwarsakker en staat, naast bewoners van Nieuw Eendracht, Dwarsakker, familie en bekenden, ook
open voor inwoners van Terbroek. Na afloop bestaat de mogelijkheid elkaar te ontmoeten bij een kop
koffie of thee. De maandsluitingen worden afwisselend georganiseerd door één van de kerken van het
Diaconaal Platform Zwartebroek Terschuur. Op vrijdag 26 januari is de eerste maandsluiting.
Aanvang 19:00 uur. Iedereen is van harte welkom.

Gemeenteavond

De eerstvolgende gemeenteavond zal NIET op 18 april plaatsvinden, maar op DV woensdagavond 24
april. Tijdens deze avond hoopt een spreker een inleiding te verzorgen over (de rijkdom van) het
huwelijk. Graag deze datum alvast reserveren in uw agenda. Meer informatie volgt t.z.t via de website
en de kerkbode.

Kopij kerkbode
De berichten voor de kerkbode graag voor maandagmorgen 22 januari 10.00 uur aanleveren. Dat kan
via het vertrouwde e-mailadres: kerkbodeterbroek@hotmail.com

000G VOOR ELKAAR

Zieken

Gert van de Bunt (Oosterdorpsstraat 99, 3871 AC Hoevelaken) verblijft met zijn vrouw in Nieuw
Avondrust (Van den Berglaan 30, kamer 47, 3781 GH Voorthuizen) om te revalideren.

De heer G. Buijtenhuis (Platanenstraat 19, 3785 LD Zwartebroek) verblijft in Norschoten.

Mevrouw G. Davelaar - Pieper (Van den Berglaan 71, 3781 GE Voorthuizen) mocht weer thuis
komen. Al deze gemeenteleden en hun geliefden aanbevolen in uw voorbede. Onze hulp is in de Naam
van de HEERE, Die hemel en aarde gemaakt heeft. (Psalm 124:8)

Voor de agenda

Zo. 21 januari: Zondagavondkring na de dienst

Wo. 24 januari: Contactmiddag:14.30 uur

Vr. 26 januari: Maandsluiting Dwarsakker: 19.00 uur

Ma. 22 t/m za. 27 januari: Week van Gebed: 19.00 - 19.45 uur (maandag, woensdag en vrijdag in de
Hervormde Kerk en dinsdag, donderdag en zaterdag in de Gereformeerde Kerk)

Tot besluit

Tijdens de Bijbelkring bestudeerden we Mattheiis 15:32: En Jezus riep Zijn discipelen bij Zich en zei:
1k ben innerlijk met ontferming bewogen over de menigte, omdat zij al drie dagen bij Mij gebleven
zijn, en zij hebben niets wat zij kunnen eten; Ik wil hen niet nuchter wegsturen, opdat zij onderweg niet
bezwijken. Eén van de aanwezigen had uitgerekend hoelang het wel niet moest duren om al deze
mensen te voeden. Het waren immers 4000 mannen, de vrouwen en kinderen niet meegeteld. ‘Dat
moet een hele klus zijn geweest.” Waarop een ander gemeentelid reageerde: ‘Ach, dat is toch
kinderspel als je het vergelijkt met het volk Israél in de woestijn. Die groep was vele malen groter en
wat is nu drie dagen in vergelijking met 40 jaren?’ Deze opmerking getuigt niet alleen van humor,



maar nog méér van Gods soevereine handelen. Maria had gelijk toen ze zong: want geen ding zal bij

God onmogelijk zijn.
Een beste groet,
Ds. A.C. Borsje



